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Gedenkboek – 80 jaar priesterwijding 

Met veel inzet en geduld heeft Monika Kaiser-Haas (dochter 

van Karls zus Elisabeth, dus een nicht van Karl) 51 bijdragen 

bijeengebracht. Naast 14 bisschoppen komen burgemeesters, 
religieuzen, priesters, docenten, kunstenaars … aan het 

woord. De waarde van dit gedenkboek ligt in het feit dat het 

allemaal getuigenissen zijn. In 2 à 3 bladzijden lezen we wat 

Karl voor iemand betekent. En dat is een welkome aanvulling 

op de biografieën en de 5-delige uitgave van de dagboeken 

en brieven. 

  Vier bijdragen komen uit Nederland en zijn ook in onze taal 

opgenomen met erna een Duitse vertaling: mgr. De Korte, Theo 

Giebers, Wiel Lenders en pastoor Smith. Er staan ook twee Franse 
bijdragen in met Duitse vertaling. 

  Dit gedenkschrift nodigt uit om elke bijdrage rustig te lezen en zo 

weer te ontdekken hoe veel Karl Leisners’ persoon, leven, dagboek voor 

velen betekent. Het is in die zin ook een soort ‘verzoekschrift’ om de 

heiligverklaring. 
Karl Leisner 1915 | 1945 Erinnerung Priesterweihe in der Lagerkapelle des KZ 

Dachau am 17 Dezember 1944, Herausgeber IKLK, Monika Kaiser-Haas, 
Butzon & Bercker, Kevelaer 2025.  

 
Karl Leisners favoriete heiligen (deel 3) 
De heilige Augustinus (354-430) is een heilige waar ‘men’ nog weleens 
van gehoord heeft. Onze nieuwe paus Leo XIV is een augustijner 

koorheer. Het bekende woord “Onrustig is ons hart, totdat het rust in 

U” wordt heel vaak geciteerd. Ook door Karl in zijn dagboek (o.a. 4 maart 

1933) “Zingen is twee keer bidden”, is géén citaat van Augustinus (van 

wie het wel is?) en is ook een beetje een vreemd gezegde. 

  Karl hield van de heilige Augustinus. Eind 1935 en begin 1936 las 

hij voor de tweede maal de Belijdenissen. Hij verdiepte zich meer in 

deze kerkvader onder andere door het boek van Stefan/Étienne Gilson 

Der heilige Augustinus. Eine Einführung in seine Lehre, 623 bladzijden 
dik (Hellerau 1930, Franse origineel is uit 1920). Een citaat in zijn dagboek (16 

febr. 1936 uit Belijdenissen X.23/32): Et ipsa est beata vita, gaudere, ad te, de 

te, propter te. En dit is het gelukzalige leven, zich verheugen naar U 

toe, vanuit U, vanwege U. 

  Niemand minder dan Elisabeth Ruby schonk hem met Pasen 1937 

een glastegeltje met de volgende woorden van Augustinus, die hij later 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 



in zijn dagboek blijft vermelden (13 mei 1938 + 26 jan. 1939): “Kom naar 

Christus toe. Denk niet langer na over de wegen naar Hem. Geloof en 

je zal naar Hem komen! Bemin, en je wordt aangetrokken.” 

  Karl herkende veel in de innerlijke strijd van Augustinus: “In mij 

leeft ook een beetje van de ‘gevaarlijke Augustinus’.” (dagboek 4 mei 1938) 

Zijn eigen broer Willi zal na zijn dood aan pater Pies dit mooie 

getuigenis schrijven (20 nov. 1946): “Karls’ leven is er helemaal om ons  

mee te nemen, te begeesteren, vuur te slaan. In hem leefde iets van 
Paulus […] maar ook iets Augustinusachtigs: deze onrust naar God 

toe.” Augustinus en Karl Leisner, twee zielen in vuur en vlam gezet 

door de liefde van Christus. 

 

Boek moeder Carlo Acutis 
Op 7 september wordt de jonge zalige Carlo Acutis (1991-

2006 - zie ook Rondzendbrief Nummer 16, 12 augustus 2022) heilig- 

verklaard. Een uitgestelde heiligverklaring wegens het 

overlijden van paus Franciscus. Carlo is een jongen van 

deze tijd, dicht bij de generaties Z en Alpha. Een whizzkid, 

gamer, sporter, James Bondliefhebber (toen de films nog 

leuk waren). Hij had een groot hart voor mensen in nood en voor de 
dieren. Zijn moeder heeft haar herinneringen aan hem op schrift 

gesteld*. Is er een bron dichter bij een heilige dan de eigen moeder!  

  Wat vooral naar voren komt is Carlo’s liefde voor de Eucharistie. 

Dagelijks ging hij naar de Mis en vaak hield hij momenten van 

eucharistische Aanbidding. Daar, en bij de concrete aandacht voor de 

naaste, lijkt zijn zending te liggen, twee elementen van het katholieke 

leven, die nooit los van elkaar mogen bestaan. 

  Carlo Acutis spreekt de tieners en jongeren van nu aan. Er is veel 

herkenbaars. Maar laten we ook niet vergeten dat er veel herkenbaars 

te vinden is voor jongeren in het dagboek van die andere Carolus, Karl 
Leisner. Wat te denken van deze eerlijke notitie: Ik “stond eindelijk op 

na een half uur ‘gevecht met het kussen’. (De wekker stond ook te 

vroeg.)” (Dagboek 14 mei 1938) 
* Antonia Salzano Acutis, Mijn zoon Carlo, Betsaida / Katholiek Alpha 

Centrum / De Boog, 20252. Zie www.rkwebshop.nl  
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